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DE TELEFOON

‘Tring... Tring... Tring!...’

Ik nam de telefoon ter hand:

— Wie daar?

— Hier spreekt de olifant.
— Waar bel je vandaan?
— Bij meneer Pelikaan.

— Jij wilt... mag ik raden?
— Jawel: chocolade!

— Voor wie mag dat zijn?
— Voor die baby van mij.
— Hoeveel had je gedacht?

— Nou, een pondje of acht...

Meer zal het niet zijn,
want hij is nog zo klein!

Net was het weer stil

of meneer Krokodil

belde huilerig op:

— Ik heb zorg aan m’n kop!
Brave man, je méét wat doen,
we hebben niet één overschoen!
— Wacht eens even, Krokodil!
Even rustig, hou je stil...

't Was toch pas verleden week
dat je schoenen van me kreeg?

— Jawel, dat is nu net de strop:
die hebben we allang weer op!
Da’s lekker eten op zijn tijd,
vooral des morgens bij 't ontbijt...

Nu huilt mijn kind en zeurt mijn vrouw!
Zeg, wanneer krijgen we van jou

weer zo'n fijne oyerschoen?

Stuur maar twaalf, wil je dat doen?



Hiérna belde een jong haasje:
— Heb je 'n handschoen over, baasje?

En toen vroegen bonte roeken:
— Heb je soms nog kinderboeken?
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Déadrna kwam de bruine beer:
die ging vreselijk tekeer!

— Rustig, Bruintje, even stil,
vertel me liever wat je wilt...

Maar hij bleef brullen: ‘Boe’ en ‘Moe...’
en ik ging toch niet naar hem toe!

— Zeg, grote ongelikte beer,
leg jij de telefoon maar neer!
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Toen belde er een blauwe reiger:

— Zeg, kan ik druppels van je krijgen?
'’k Heb véél teveel kikkers gegeten,

die kramp zal ik nooit vergeten!
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Toen belde de zeug:

— Ik heb niu toch iets leuks!

Kun je even een nachtegaal sturen?
Het zit zo: ik verlang

naar een duogezang

met die vogel; tot over twee uren!

— Hoho! Hij vindt het vast niet leuk
om op te treden met een zeug;

dat klinkt zo vals, ’t is echt niet fraai,
ga jij maar zingen met een kraai!

En daar was wéér

die malle beer:

— Ik ben geschokt!

Ik was brutaal

tegen juffrouw Sidderaal...




8

Zo gaat het telkens, overdag

en vaak ook midden in de nacht:
‘Tingeling!’

‘Tingeling!’

‘Tingeling!’

Pas nog had ik twee gazellen

die me even wilden bellen:

— Is het waar wat Gansje zegt?
Zijn de draaimolens al weg?

— Nee hoor! Heus, ze zijn er nog.
— Op de kermis?

— ’k Zeg het toch?

— Staan ze naast die hoge schommels
met trompetten en met trommels?
— Ja! Geloof me, ’t is in orde;

't Zal een leuke kermis worden!



Maar die malle twee gazellen
bleven elke dag maar bellen:
— Is het waar wat Gansje zegt?
Zijn de draaimolens al weg?

Met die beesten had ik pech!
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Gistermorgen, heel erg vroeg.
belde juffrouw Kangoeroe:
— Piet de Smeerpoets,

ben je daar ...?7

Van dat gedoe

werd ik toch kwaad!...

— Nee juffrouw, ik heet niet Piet

en een smeerpoets ben ik niet!

— Welk nummer moet ik dan proberen?
— Leert 1 maar eerst telefoneren!...
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Ik doe nu haast geen oog meer dicht;
ik heb een zware, zware plicht.

Die telefoon heeft wel zijn nut,

maar ik verlang zo naar een dut!...
En lig ik even goed en wel,

dan gaat meteen die harde bel:

— Wie komt me storen?

— De neushoorn!

— Wat is er aan de hand?

— Moord en brand!

En of je vlug wilt komen...

— Maar ik lag net te dromen;
wat is er nu weer mis?

— Een dier, dat net gevallen is!
— Een dier?

— Ja hier!

— Wie ligt dan daar?

— Het nijlpaard.

— Gewoon in 't gras?

— Nee, in 't moeras...

Owee, hij zakt steeds dieper!

't Kwam zo: het nijlpaard liep er
en zakte weg!

— Dan had hij pech!



— Jawel, maar als jij langer praat
dan komt de redding nog te laat...
— Ik kom al, hoor! Ik kom eraan!
Ik trek alleen mijn laarzen aan...

11

Die telefoon was lastig werk,
maar dit is erger, naar ik merk!...




